Shalom chaverot

Het klinkt jullie misschien wat vreemd in de oren, je zou “Shalom chaverim” verwachten, toch? Maar
dat is niet voor vrouwen. Dan zeg je chaverot. Dus: Shalom chaverot, shalom vriendinnen.

Allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de geweldige respons bij de vorige
Israélvrouwenochtend. Wat een kleding, sieraden en borduurpakketten hebben we gekregen. Heel
erg mooi! Het was een plezier om al die dozen uit te pakken.

De winkel loopt heel goed. Hoe meer we ophangen, hoe meer we verkopen! We hebben weinig
ruimte binnen, maar we plaatsen steeds meer volle rekken op wieltjes buiten. Er komen zoveel
mensen! Sommigen zelfs elke dag. Even neuzen, wat kopen, koffie drinken in Balalaika. Gewoon al
voor de gezelligheid. Ook nieuwe immigranten uit Oekraine en uit Rusland. Voor hen hebben we
aparte coupons in het Russisch gedrukt, met een QR-code, zodat ze ons makkelijk kunnen vinden.

Het zou heel erg fijn zijn als jullie voor de volgende vrouwenochtend ook kleding en sieraden zouden
willen meebrengen. Borduurpakketten mag ook, maar dan complete. Als alleen het patroon zonder
stof wordt meegegeven, is dat te moeilijk.

Wat betreft de kleding. U kent de regels: Het gaat om kleding die u zo aan uw vriendinnen zou
kunnen geven. Schoon, heel, niet vaal, niet gepild@. Wat kinderkleding betreft: Graag mooie
meisjesjurkjes en -jasjes. Die zijn erg in trek. Rompertjes en baby-ondergoed loopt niet hard.
En sieraden zijn ook heel erg welkom.

Erg fijn dat u zo met ons meeleeft. We bidden dat er mensen uit de duisternis getrokken worden, ook
door deze arbeid. Dat ze door Yad Nechama (de Hand van Troost) de Enige Troost mogen leren
kennen!

Hartelijke groet,
Marita Dekker



