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Voorwoord 

Israël verdient onze steun 
De oorlog in Gaza is nog niet voorbij of Israël is verwikkeld in een nieuw conflict. Raketaanvallen vanuit 
Iran richten grote verwoestingen aan. Diverse mensen zijn omgekomen en honderden zijn gewond 
geraakt. Het Joodse volk leeft onder constante dreiging en moet regelmatig naar de schuilkelder. Wees 
solidair met Israël in deze moeilijke tijd. Bid voor het Joodse volk en doneer uw bijdrage voor hulp aan 
ziekenhuizen, traumazorg en voor de wederopbouw. 

Doneer op banknummer NL49 ABNA 0461 8637 23 o.v.v. traumahulp. 

Steun wordt verleend vanuit noodhulpactie die het Deputaatschap voor Israël in oktober 2023 samen met 
stichting Isaac da Costa is gestart.  

Reacties vanuit Israël 
Josh Simon, voorganger in Jerusalem:  Sinds deze laatste escalatie is het leven drastisch 
veranderd. Elke nacht, al meerdere dagen op rij, bevinden we ons in de schuilkelder. We 
moeten snelle beslissingen nemen - hoe we ons voorbereiden, hoe we onze kinderen veilig 
krijgen op tijd, hoe we noodvoorraden verzamelen, voor het geval het ergste gebeurt. 

Het is uitputtend. We worden wakker om 01:00 uur, om 03:00 uur - en dragen slaperige 
kinderen twee verdiepingen naar beneden naar de schuilkelder. Daar beneden kunnen we 
niet vertrouwen op telefoons of internet - dus zetten we een oude radio aan om updates te 
luisteren, om te weten wanneer het veilig is om eruit te komen. Soms is dat na 15 minuten. 

Soms uren later. We vragen jullie gebed - voor Israël, voor iedereen die hier leeft: Joden en Arabieren, jong en 
oud, gelovig of niet. Bid dat de Heere hen beschermt. Dat Hij hen leidt, troost, en hun harten opent om de 
Messias te zien - de ware hoop en redding van Israël. Zoals de Schrift zegt: “Wendt U naar Mij toe, wordt 
behouden, alle gij einden der aarde!” (Jes. 45:22) 

 

Yoel Russu, directeur van Makor HaTikvah school in Jeruzalem: Het zijn zware dagen. 
Alle mensen (en zelfs de huisdieren) zitten elke nacht in de schuilkelders. De helft van de 
mensen heeft geen veilige kamer in hun flat, dus elke keer als ze een alarm krijgen of de 
sirenes horen, worden ze wakker en gaan ze naar de openbare schuilkelder (sommigen 
blijven daar slapen). We hadden een personeelsvergadering om onze volgende stappen te 
plannen. Leraren zijn natuurlijk ook in de war en bang. De flat van de moeder van een van 
de leerkrachten werd geraakt in Bat Yam. We bidden voor vrede, bescherming en voor ons 
leger en de regering in deze strijd tegen het kwaadaardige Iraanse regime. De onderdelen 
van één raket vielen vlak bij de school. Vanaf vandaag zijn de kinderen thuis en volgen ze de 

lessen online. De kinderen zijn moe en sommigen zijn erg bang. Sommigen hebben angst ontwikkeld met 
verschillende soorten stress-emoties. Het was dus goed om ze te zien, samen te bidden en een gesprek te 
hebben waarin we zeiden dat God nog steeds de controle heeft en van hen houdt en hen beschermt. 
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Jeannette Gabay-Schoonderwoerd, columnschrijver RD: Mijn gezin en ik wonen 
oostelijk van het Meer van Galilea, dé doorgang van Israël naar Iran. Sinds Israëls aanval op 
Irans nucleaire infrastructuur, raketvoorraden en militaire leiding, zien we dagelijks 
straaljagers naar het oosten en raketten naar het westen overvliegen. Met name ‘s nachts 
gaan regelmatig de sirenes af; wij als gezin hebben daarom besloten in de schuilkelders te 
slapen. Het blijft spannend, met name jongere kids ervaren de spanning vooral fysiek: 
buikpijn, misselijkheid. Mijn man Moshe is opnieuw als reservist opgeroepen en de scholen 

van de kinderen zijn dicht. Een reeks andere kinderen loopt overdag eveneens bij ons over de vloer; bij 
sommigen zijn de ouders in het buitenland blijven steken, andere ouders moeten overdag elders werken. Het is 
de zoveelste keer dat de knop om moet en dat is zwaar, zeker omdat er opnieuw echt dreiging wordt ervaren. 
Aan de andere kant zijn we hoopvol: dit gaat om dé spil in het verzet tegen Israël. Als Iran eenmaal een kopje 
kleiner is, gaat de regio er totaal anders uitzien. 

 

David Bueno de Mesquite, beheerders van opvangcentrum bij het Meer van Galilea: 
Bedankt voor het meeleven in deze heftige tijd. Het is inderdaad heel intens en heftig wat er 
op dit moment gebeurt. Elke nacht zijn er een aantal keer alarmen en ontploffingen. Een 
zoon is in de reservedienst bij en in Libanon en een andere zoon is op zijn basis in 
paraatheid. Vele soldaten die wij kennen zijn opgeroepen. Ons vertrouwen is op de God van 
Israël, die sluimert nog slaapt. 

 

Michael Nissim, voorganger in Nahariya: De raketten uit Iran, zoals we in het Hebreeuws 
zeggen, “stoppen de raketten van Hezbollah in de kleine zak”. De schade die ze aanrichten 
is niet iets wat we hier in Israël gewend waren. Nahariya was tot nu toe geen prioriteit voor 
Iran, maar we weten van een familie in Patch Tikvah, van een gemeente waar we contact 
mee hebben, wiens huis gisteravond beschadigd werd. 

 

Roman Galis, voorganger in Or Akiva (Caesarea): De oorlog met Iran is een nieuwe 
ontwikkeling. We hebben zware raketaanvallen gehad. Deze nacht ging de sirene in onze 
regio. De afgelopen dagen is er veel geleden, zijn er veel burgers gewond geraakt en zijn er 
ook doden gevallen. Onze regio is iets rustiger, vergeleken met andere. Gisteravond hadden 
we een bijeenkomst in ons revalidatiecentrum. Afgelopen zaterdag hebben we de 
kerkdienst online gehouden omdat we door de omstandigheden niet bij elkaar konden 
komen. Dankzij de God van Israël is het over het algemeen alles in orde. 

 

David Phillips, directeur Ebenezer Home in Haifa:  Het is inmiddels alweer enkele dagen 
geleden dat wij ons plotseling in een nieuwe situatie bevonden. Het is nauwelijks te 
bevatten hoe snel alles kan veranderen. Bid ook alstublieft voor ons team. De afgelopen 
periode is zwaar geweest en velen zijn moe. Sommigen van onze medewerkers hebben 
familieleden, jonge en oudere kinderen, die in actieve dienst zijn – sommigen zijn zelfs zelf 
opgeroepen als reservisten. Mijn vrouw Esther en ik kennen deze spanning persoonlijk: al 
onze kinderen zijn ergens in dienst, en soms zien we elkaar weken niet. Bid alstublieft ook 
voor onze bewoners, die het zeker niet makkelijk hebben.  
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Geert de Korte, Israëlwerker namens het Centrum voor Israël Studies: Afgelopen 
vrijdag werden we wakker van iets dat eerst leek op een luchtalarm. Maar al vrij snel bleek 
dat dit niet zo was. Het was een afkondiging van de noodtoestand in Israël. Op het moment 
dat wij wakker werden, begon de aanval op Iran. De aanval op Iran is het begin van iets waar 
we niet van weten hoelang het gaat duren en waar het ons gaat brengen. De afgelopen 
dagen moesten we met regelmaat naar de schuilkelder om daar te schuilen voor raketten 

uit Iran. Ondertussen zien we beelden van bombardementen in Iran en de impact van de raketten in Israël. We 
blijven bidden voor vrede voor de mensen in Israël, in Gaza, in de Westbank, in Libanon en nu ook in Iran.  
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