Kom jij ook naar het kinderprogramma op de Israéldag?

Leuk dat je leest over het kinderprogramma op de Israéldag!

Wat is het plan? Lees maar:

Voor wie:

Wanneer?

Wat:

Hoe:

Frietje:

Extra:

Ouders:

Kinderen van groep 3 tot en met groep 7. We horen wel eens van oudere
kinderen dat ze het ‘saai’ vinden en dan gaan ze wat mopperen en vervelen.
We snappen dat wel een beetje, want het programma is voor zowel jongere als
oudere kinderen. Vind je het te saai? Dan denken wij dat het voor jou beter is
in de kerk naar de sprekers te luisteren.

Zit je in groep 2 en durf je ook te komen? Dat mag!
10:00 tot 12:00 uur.

Vanaf half 10 zijn jullie welkom in de kelder van de kerk dus gelijk vanaf het
begin.

Jullie gaan twee dingen doen: een escaperoom (vragen in groepjes oplossen
en de code kraken!) en een knutselwerkje, natuurlijk over Israél!

We maken vier groepen. Twee groepen blijven in het kerkgebouw, twee
groepen gaan naar de school naast de kerk. Elke groep doet hetzelfde, alleen
in een andere volgorde. Kijk even of je met een bekende in de groep zit, de
meeste kinderen vinden dat fijn.

Rond half 12 eten we friet met een snack in de kelder! Je ouders komen je
daar ook weer halen.

ledereen krijgt een leuk presentje!

Er neemt een erg grote groep kinderen aan het programma deel, in een
onbekende omgeving en met onbekende leidinggevenden. Wil u zelf als
ouder een inschatting maken of uw kind dit aankan? Vorig jaar hebben we
gemerkt dat er heel jonge kinderen mee kwamen, dit is niet de bedoeling.
Dus geen kinderen onder de 4 jaar. Na afloop van het morgenprogramma is
het de bedoeling dat u uw kind komt ophalen in de kelder beneden.
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